
 
Nieuwsbrief september 2025 
 
Yachad roept NGK gemeenten op. 
 
Na de mislukte poging om kerkelijke vertegenwoordigers van NGK gemeenten bijeen te brengen gaat 
Yachad schriftelijk contact opnemen met “kerken en personen in de NGK” . De komende Synode van 
Best zal als het aan Yachad ligt weer een concreet voorstel krijgen om een structurele verbinding van 
de NGK kerken met het Joodse volk verder te ontwikkelen. 
Yachad is dankbaar voor de bemoedigende woorden daartoe van verschillende kanten. 
 
Met het Joodse volk. Want door hen kwam onze Verlosser in de wereld en Hij liet het volk van 
Abraham niet los. Yachad is overtuigd van de waarde die het voor gemeenten heeft zich concreter te 
verbinden met het Joodse volk - van – nu. Niet de verdeeldheid hoeft te overheersen. Juist de 
verbondenheid in de Jood Jezus heeft ons iets te zeggen. Het doet ons bidden om Zijn spoedige 
terugkeer. 
 
Er blijft nog veel theologisch werk te doen, want we doorgronden lang niet alles. Maar de Messias 
belijdende Joden kan de kerk niet in de kou laten staan. Zij zoeken concreet verbinding met 
volksgenoten. In de kerken zijn er nogal wat leden met een Joodse achtergrond. Yachad is ervan 
overtuigd dat gemeenten, de predikanten voorop, enorm veel baat hebben bij een Bijbels gebaseerd 
meeleven. Daar hoef je geen aanhanger van een visie voor te zijn, maar het is wel goed te blijven 
beseffen dat zonder het Joodse volk Messias Jezus ons niet had gered van de ontstane breuk.  
Oók van onze verdeeldheid, die in veel opzichten de kerk nog steeds bedreigt. Wereldwijd zijn we 
weer getuigen van een schouwspel dat ons de vreugde om Gods verlossingwerk kan doen verdiepen. 
Of we blijven steken in – vaak politieke - stellingnames zijn soms zeer contraproductief zijn. 
 
Wilt u als lezer ook uw kerkenraad vragen de actie van Yachad nadrukkelijk te ondersteunen?!  
 
Theologen overleggen 
Voortgaande bezinning op de relatie tussen kerken, gelovigen en Joden – Israël is intussen in 
Nederland goed georganiseerd. Yachad bestuursleden participeren in dat overleg. In december is er 
weer een bijenkomst gepland, waarin aan de hand van een “verklaring van Vulnius” van Joodse 
volgelingen van Jezus wordt doorgesproken (Yachad BeYeshua is een wereldwijde fellowship van 
Joden die Jezus belijden als Messias, in Nederland samengeroepen door de  Jules Isaac Stichting.) 
 
IMJP acties 
Wereldwijd worden gelovigen opgeschud door de heftige uitingen van antisemitisme en geweld 
tegen het Joodse volk. International Mission to the Jewish People (IMJP) heeft het daardoor extra 
druk. Veel Joden willen wel meer weten over Messias Jezus en in diverse wereldsteden zijn deze 
zomer concrete acties gevoerd om in gesprek te komen. Ons gebed is, dat dit vrucht mag dragen en 
zo de kloven die gemaakt zijn overbrugd kunnen worden. Concreet is IMJP actief geweest met teams  
in Londen, Parijs, Rio de Janeiro en Hongkong en in Amsterdam, Antwerpen en veel andere plaatsen, 
ook in Israël.  Heel wat contacten gaan verder. 
 
 
 



 
 
Lausanne Consultation on Jewish Evangelism 
In september komt dit verband van christenen en Joden binnen de Lausanne beweging bijeen in 
Parijs en in de volgende nieuwsbrief zullen we daar wat over zeggen. Helaas kan er geen Yachad 
delegatie naar toe, maar de connectie is goed en stevig en we berichten erover in de volgende 
nieuwsbrief. 
 
Yachad bestuur versterken  
Dat Yachad niet alles kan meemaken wat er gebeurt tussen christenen en Joden, heeft ook te maken 
met de bestuurlijke onderbezetting. Dit weerspiegelt de geringe positieve aandacht binnen de NGK 
kerken. We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden, vooral ook jongeren. Laat het ons weten als u 
een goede tip hebt op dit vlak. 
 
Contactreis uitgesteld 
Het was voor dit jaar gepland om de Voice in the Wilderness gemeente in Jeruzalem dit jaar weer te 
bezoeken. Maar de situatie daar maakt dat onmogelijk. Daardoor zijn we ook gedwongen de 
contacten virtueel te onderhouden. Maar meeleven kan zeker en we zien en ervaren ook de enorme 
druk en dreiging die uitgaat van al het geweld. Yachad is geen politieke organisatie, maar ziet wel de 
last die ervan uitgaat op een heel volk, ook als je belijdt dat niet door geweld een oplossing van 
conflicten zal ontstaan. Zo goed en zo kwaad als het gaat staan we naast onze broederschap daar en 
onderhouden we contact.   
 
De roeping van de kerk 
Nu is het Joodse volk in grote nood en niet voor het eerst in de geschiedenis. Ook niet als enige volk 
in de wereld, maar wel heftig omdat iedereen er zich een mening over permitteert. Vaak zonder te 
weten van achtergronden en wat er op de grond werkelijk gebeurt. Aanhoudend gebed voor onze 
oudste broederschap, nu zozeer door verdeeldheid en geweld geplaagd, is zeer op z’n plaats. Dat hun 
leiders doorgaan om tegen de duidelijke richtlijnen van de Thora te handelen maakt extra bewogen. 
Juist niet door macht, kracht of geweld zal er vrede komen, maar door gehoorzaam volgen van wat 
Messias Jezus zijn volgelingen voorhield. Alleen wie zonder zonde is, wil nu graag stenen werpen. 
 
Israël- zondag juist nu 
Verschillende Yachad- bestuursleden hebben verhalen voorbereid voor Israël- zondag 2025. Het is de 
vraag of er binnen de NGK veel animo voor is, maar het is wel duidelijk dat het uiterst actueel is. In 
onze verbondenheid met het volk van Abraham, Isaak en Jacob is veel te leren van hoe het hen is 
vergaan. Door eigen schuld, door leiding van de Geest en door ingrijpen van God zelf bracht het volk 
Messias Jezus voort. Tot verlossing van Israël en de hele wereld. Dat is niet van ons afhankelijk. En 
juist dat is een tegendraadse gedachte, wetenschap, in onze cultuur. God zelf moet geëerd en 

geprezen worden. Rotsvast zo heet de katern van het CIS   www.hetcis.nl/israelzondag2025 
 
CGK deputaten kerk en Israël en het Centrum voor Israël Studies (CIS)  
Er valt heel wat te leren over de relatie tussen kerk en Israël voor wie dat belangrijk vindt.  CGK is een 
groep kerken die daarin reeds voor WOII zeer actief werden. Yachad streeft naar een hechte 
samenwerking met de deputaten CGK, die ook het CIS steunen. Binnenkort hoopt het bestuur weer 
samen met deputaten door te praten, ook omdat we hopen dat voldoende kerken aan de komende 
NGK synode van Best participatie in het CIS willen voorstellen (op ons initiatief). Het CIS biedt, naast 
haar studieprogramma, een schat aan kennis en informatie, die voor het gemeenteleven van belang 
is.  
 
 
 

http://www.hetcis.nl/israelzondag2025


 
 
Stichting Steun Messiasbelijdende Joden  
Deze Stichting is indertijd mede door Yachad opgericht om de diaconale steun aan Messias belijdende 
gemeenten in Israël vorm te geven. Intussen steunt deze kapitaalkrachtige Stichting veel projecten. 
Yachad werkt nauw met hen samen en beveelt aan dat gemeenten ook hun diaconale steun aan deze 
Stichting geven. Zie ook  https://messiasbelijdendejoden.nl/ 
 
 
Verzoeken van NGK kerken 
Juist nu er terughoudendheid – verlegenheid ? - heerst rondom het thema Kerk en Israël, uiteraard 
vanwege de politieke situatie, is het voor gemeenten van belang zich te verdiepen in het belang van 
de relatie, m.n. met Messias belijdende Joden. Komende tijd zijn er minstens 2 kerken waar we 
binnenkort een presentatie en een goed gesprek hierover organiseren. Dat is waar Yachad naar 
streeft. We helpen zo graag om de realiteit van Joodse verbindingen ten behoeve van gemeenten 
helder te maken. Dat kan op verschillende manieren en in goed overleg met bestuursleden. 
Yachad heeft geen oplossingen, maar wel duidelijke richtinggevende bijdragen, voor de conflicten die 
het Midden-Oosten teisteren. Ook kunnen de vele contacten zeer behulpzaam zijn voor een 
constructief gesprek in/met uw gemeente.    
 
Yachad voorzitter wisselt van gemeente   
Dr. Jan-Henk Soepenberg wordt D.V. op zondag 5 oktober (Israël- zondag NB!) bevestigd als 
gemeentepredikant van NGK Gramsbergen. De redactie van de Nieuwsbrief wenst hem daar een zeer 
vruchtbare en gezegende tijd!  
 
Financiën Yachad. 

Inmiddels heeft Stichting Yachad per 1-1-2025 de ANBI-status gekregen. Voor de belastingaangifte 

2025 – die vanaf 1-3-2026 kan worden ingevuld – kunt u de giften aan Yachad dus onder Stichting 

Yachad invullen. Ons RSIN-nummer is 865752126 en nummer Kamer van Koophandel is 91728568. 

Dit is vanaf oktober2025 terug te vinden op onze website: yachad.nl. Voor de gevers: hartelijk dank 

voor uw giften. Denkt u aan een gift voor Yachad: dat kan via bankrekening NL34RABO0348999623.  

 
Studieboek van dr. H.J.C.C.J. Wilschut 
Bij uitgeverij Eburon verscheen eerder dit jaar een boek van deze “oude bekende” onder de titel  
“Met twee woorden spreken. Over Israël in de brief aan de Romeinen”. Ds. Wilschut verliet de GKv in 
2013 en werd predikant in de PKN(GB). De Redactie probeert hierover in de volgende nieuwsbrief iets 
meer te zeggen.  
 
Najaarsfeesten 
 
Na de zomer breken voor de Joodse mensen een periode van gedenken en feestelijkheden plaats. Dat 

begint al met het Joods Nieuwjaar, Rosh Hasjana. Dit jaar valt dat op 23 en 24 september Het wordt 

ook wel het hoofd van  het jaar genoemd of Jom Theroea.(de dag van het bazuingeschal). Er wordt 

dan op de hoorn, de sjofar geblazen om daarmee de Messias te verwelkomen. Dat is het deel voor de 

toekomst, maar ook wordt dan herdacht dat de vijanden van de Joden verslagen en verdreven 

werden. Men eet stukjes appel met honing, zodat het maar een zoet jaar mag worden en men loopt 

in stromend water om daarmee de zonden weg te wassen. Op Rosh Hasjana wordt het verhaal uit 

Genesis gelezen over het offer van Isaak. Toen Abraham zijn mes ophief om Isaak te doden greep God  

 

https://messiasbelijdendejoden.nl/


 

in en de jongen werd gespaard. De challetjes/ broodjes voor de sabbath, worden dan in een rondje 

gebakken, want het jaar is een kringloop. Rosh Hasjana is de start van een periode van voorbereiding, 

dan beginnen de zgn. Hoogheilige dagen. In de synagoge wordt er elke morgen op de sjofaar geblazen 

om toe te werken naar Jom Kipoer. 

De avond vóór Jom Kipoer is het Kol Nidre, het feest van de geloften. In dit gebed, dat op de 

vooravond van Jom Kipoer 3 maal wordt gezegd. De onbezonnen beloften in het komende jaar maar 

geen waarde hebben. Het Kol Nidre wordt 3 maal gebeden, Max Bruch heeft het heel indrukwekkend 

op muziek gezet. Jom Kipoer is op donderdag 2 oktober dit jaar. Het is een dag van vergeving vragen 

aan God en de mensen, een dag van inkeer. Volgens de traditie is er in de hemel een groot boek 

waarin alle daden van de mensen staan opgeschreven, de goede en de slechte dingen. En op de 

laatste avond schrijft God in dat boek wat er het komende jaar zal gebeuren. In sjoel draagt men witte 

kleren om daarmee de heiligheid en zuiverheid te gedenken. Dit is het  allerheiligste feest voor de 

Joodse mensen. Op deze dag beslist God over het lot van de mensen voor het komende jaar. Men 

belijdt de gemeenschappelijke zonden. Op Jom Kipoer wordt er niet gewerkt, niet gegeten en 

gedronken en geen seksuele omgang. Het is een plechtige viering in de sjoel, maar niet somber, 

omdat in het komende jaar alles beter kan gaan dan in het vorige jaar. In Numeri staat geschreven dat 

op Jom Kipoer de hogepriester 2 bokjes moest gebruiken, de een werd geofferd en de ander, bedekt 

met de zonden van het volk, werd de woestijn in gestuurd. (hiervan komt de Nederlandse uitdrukking 

van de zondenbok). 

Van 7 t/m 13 oktober wordt dit jaar Soekot gevierd. Nu wordt herdacht dat de Joden 40 jaar in de 

woestijn hebben rondgezworven en in hutten leefden. Daarom bouwen de Joden in de tuin en bij de 

sjoel hutten, daarin wordt gefeest en herdacht. In die hut moeten de sterren te zien zijn door het dak 

heen. De Bijbelverhalen over de 40 jaar woestijn worden dan gelezen. Ook maken de Joodse mensen 

een loeav, een bundel met een palmtak, 2 wilgentakken en3 mirretakken en een etrog (een soort 

citroen met een dikke schil). Daarmee wordt gezwaaid en het is een symbool van vreugde. 

Het laatste feest van de periode is Simcha Thora (op 14 oktober as) . Het is een vrolijke viering om te 

bedanken voor de gave van de Thora (de wetten) Voor Joden is de Thora het belangrijkste boek van 

het oude testament. Elke sabbat wordt er uit de Thora gelezen en als het laatste gedeelte is gelezen, 

begint men meteen weer met het begin in Genesis.                                         

 


